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1959-2025 
Beste lezer, beste sympathisant,

Met enige fierheid mogen én kunnen wij dit jaar de 65ste Oogststoet 
en aanverwante feestelijkheden opnieuw inluiden. 

De coronatijd lijkt misschien een ver verleden, dit verhinderde 
evenwel twee jaar onze jaarlijkse traditie. Maar zoals bewezen, 
uitstel betekent gelukkig geen afstel: we staan voor de briljante 
jubileumeditie van de Oogststoet Kortenbos Massemen.

Het parcours startte 67 jaar geleden, vanuit een droom en inspiratie 
om mensen – jong en oud – lokaal samen te brengen in een levend 
museum van het landelijke dorpsleven. 
We rukten toen de eerste keer enthousiast uit met eenvoudig in 
elkaar geknutselde wagens en groepen. Ook het leven leek toen 
minder complex. Vooral ‘gezond boerenverstand’ was nodig. 

Jaar na jaar bleven we zoeken om zowel concept, vorm én 
uitwerking te vernieuwen en te verbeteren. Geen eenvoudige 
opdracht om hierbij trouw te blijven aan deze folklore. ‘Van den 
akker tot den bakker’ en seizoensgebonden taferelen weerspiegelen 
de evolutie van het boerenleven, in al zijn vreugde en verdriet. 

Ode aan allen die in het verleden – op welke wijze dan ook – hun 
steentje bijdroegen aan dit folkloristisch gebeuren in onze wijk. 
Dank aan allen die in het heden en de toekomst zich engageren om 
het vele werk dat hierbij komt kijken, tot uitvoering te brengen. 
Vele handen maken licht werk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 

Dank aan U, beste bezoeker en sympathisant, voor uw interesse 
en financiële ondersteuning die ervoor zorgen dat we de steeds 
stijgende investeringen kunnen blijven garanderen. 

En nu genieten van deze feestelijke periode in onze wijk, 
content met alle vriendschap en samenhorigheid 
die dit met zich meebrengt. 

Hopend er volgend jaar bij leven en welzijn met jullie allen 
terug te mogen staan voor de 66ste editie…

Van ganser harte,

Ward Vagenende
voorzitter van de Koninklijke vzw 
Oogstfeesten Kortenbos-Massemen
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Bedankt,  
Anne-Marie! 
Liefste Anne-Marie,

We willen graag even de tijd nemen
om jou te bedanken voor het ongelooflijke werk 
dat je levert als kleermaakster van de Oogststoet 
in Massemen. Elk jaar opnieuw weten jouw 
creaties niet alleen ons, maar ook het hele 
publiek, te betoveren. Jouw creativiteit, 
precisie en oog voor detail zorgen er elk jaar 
weer voor dat iedereen er schitterend uitziet.

De Oogststoet is een traditie die ons allemaal 
verbindt en jouw bijdrage daarin is werkelijk 
onmisbaar. Het harde werk dat jij achter de 
schermen verricht, wordt misschien niet altijd 
even zichtbaar herkend, maar we kunnen 
je verzekeren dat het door iedereen enorm 
gewaardeerd wordt. Jij maakt deze stoet niet 
alleen mogelijk, maar ook onvergetelijk.

Nogmaals bedankt voor alles wat je doet, 
en we kijken uit naar nog vele jaren van 
samenwerking met jou!

Groetjes 

het volledige bestuur
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Bedankt aan onze 
figuranten!
Met heel ons hart willen we jullie bedanken voor ieders enthousiaste 
inzet tijdens de Oogstfeesten  Kortenbos-Massemen. Dankzij jullie 
engagement, energie en aanwezigheid brengen we ieder jaar het 
verleden weer tot leven en kunnen we steeds genieten van een 
sfeervol, authentiek feest waar jong en oud samenkomt! Jullie 
tijd, creativiteit en enthousiasme maken écht het verschil. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe jullie mee de traditie levend houden.
Bedankt om samen met ons deze unieke ervaring mogelijk te maken. 
Zonder jullie geen Oogststoet!
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Bedankt aan onze 
medewerkers!
Een dikke, welgemeende dankjewel aan alle medewerkers van de 
Oogststoet in Massemen! Van het opzetten van de tent tot het draaien 
van nachten vol inzet en enthousiasme. Jullie zijn stuk voor stuk 
onmisbaar geweest. Dank aan de helpende handen bij het opbouwen 
van de tent. Zonder jullie staat er letterlijk niks! En ook een heel 
groot applaus voor alle nachtraven: de mensen aan de drankkaarten, 
de drankverkopers, de frisdranken-voorbereiders, de bekers-in-de-
vaatwas-stekers, de security-helden… Iedereen die zijn steentje heeft 
bijgedragen – zichtbaar of achter de schermen – jullie maken het 
verschil. Dankzij jullie inzet, energie en teamspirit kunnen we er 
ieder jaar opnieuw een spetterend feest van maken. We zijn trots en 
vooral ontzettend dankbaar!

De Oogststoet 
getekend
Ik heb de tekeningen van de 
Oogststoet gemaakt. 

Ik zit al geruime tijd op de 
kunstacademie in Wetteren. 

Voor onze opdracht kregen 
we een overkoepelend thema: 
Folklore (volkskunst). Iedereen 
koos een eigen onderwerp, 
zoals carnaval of sprookjes.

Ik heb gekozen voor de 
Oogststoet, omdat ik deze 
traditie zie als een waardevol 
en mooi stukje erfgoed van 
Wetteren.

Gilles De Geyter
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Bedankt aan onze 
wagenbouwers!
Elk jaar opnieuw slagen jullie erin om ons te 
verbazen met jullie creativiteit, vakmanschap 
en ongelofelijke inzet.

Dankzij jullie passie en harde werk krijgt de 
Oogststoet kleur, leven en een verhaal.
Met oog voor detail en trouw aan het gekozen 
thema bouwen jullie wagens die niet alleen 
indruk maken, maar ook bijdragen aan de 
warme, feestelijke sfeer waar onze stoet om 
bekend staat.

We weten dat hier werk in kruipt – van de 
eerste ideeën tot de laatste afwerking – en dat 
verdient niets minder dan diepe bewondering 
en een welgemeende dankjewel.
Jullie zorgen er mee voor dat traditie blijft 
leven, dat toeschouwers genieten, en dat de 
Oogststoet jaar na jaar blijft groeien.

Bedankt om jullie tijd, talent en enthousiasme 
te delen. Zonder jullie geen stoet. We zijn 
ontzettend trots op wat jullie neerzetten.


